
Beste- 
Hierbij een aantal opmerkingen naar aanleiding van de scenes die ik gisteren heb 
gezien, waar je misschien eens over na moet denken: 

Ariel zit bovenop de stellage: is een mooi beeld. Zo houdt ze overzicht en 
lijkt ze alles in de hand te hebben en houden.. 
Voor Miranda zou je een ander personage moeten zoeken. Ze zou haar 
handen niet in haar broekzakken mogen hebben. Misschien moet je haar 
vragen om een rok of jurk aan te trekken. (Kleding doet altijd veel met een 
acteur). Je zou wat Miranda betreft ook naar haar mise-en-scene moeten 
kijken, ze weet nu niet hoe en waar ze moet staan, moet ze tijdens het verhaal 
van Prospero niet gewoon zitten? En Prospero lopen? 
Prospero vertelt hier voor het eerst zijn geheim aan Miranda. Iets wat hij tien 
jaar voor zich gehouden heeft. Is het geen moeilijk moment voor hem? Kiest 
hij niet heel precies haar woorden? Terwijl hij het vertelt, komen dan niet al 
die herinneringen weer boven en wordt hij alsnog weer kwaad? Maar moet 
hij zich niet ook beheersen voor Miranda? Enz. 

Misschien kun je iets doen met Ariel en het publiek: Is Ariel niet zo verwaand 
dat zij als enige heel erg met het publiek lonkt? Altijd bezig is met wat het 
publiek wel niet van haar toverkunsten vindt? Dat ze probeert het publiek voor 
zich in te nemen? (Als ze voor kennis staat, doelt dat ook op de arrogantie van 
de wetenschap van tegenwoordig) 
Er is een verschil tussen hoe Prospero met Miranda praat (strenger) en hoe hij 
met Ariel praat. Houdt Prospero niet heel veel van Ariel? 

- Heel belangrijk is de eerste zin van Kalibaan. Wanneer je haar nog niet ziet. 
- Kalibaan en Alonzo lijken nu teveel op elkaar. Als Alonzo depressief is, dan 

moet Kalibaan emotioneel zijn, veel op gevoel werken: een kapotgemaakt 
mens dat toch steeds weer emotioneel in opstand komt, dus veel innerlijke 
woede (Depressiviteit is als uiting veel gelijkmatiger) 

- Moet Ariel niet genieten van de ruzie tussen Kalibaan en Prospero? Kalibaan 
en Ariel concurreren toch op een bepaalde manier met elkaar om aandacht 
van Prospero? Ook de ruzie tussen Prospero en Kalibaanis eenstrijd tussen 
gelijken, dus een harde ruzie. 1 

Probeer Miranda eens zo ver door te laten gaan totdat Ferdinand, die haar eerst 
nog van zich af probeert te houden, uiteindelijk zo mee moet gaan en zo 
opgewonden raakt dat hij niets anders meer kan zeggen dan dat hij met haar wil 
trouwen? Waarom laat je Ariel hen niet uit elkaar trekken? Waarom speelt 
Prospero hier niet heel kwaad (dus: Ariel trekt h ck uit elkaar en Prospero 
doet het met woorden) 
Miranda is nog geen personage, heeft nog geen vorm. 






